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Op 4 december verschijnt: 
 
 

De Bernhard-interviews 
12 in Elsevier verschenen gesprekken met het idool         

van martiaal en behoudend Nederland 
 

Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (1911-2004) liet zich niet opsluiten in zijn officiële functies. Hij was 
een charmeur en, zo gaf hij zelf toe, een prins met temperament. 
 
De Bernhard-interviews bevat twaalf in Elsevier verschenen gesprekken uit de 
periode 1953 tot 1995. In een tijdspanne van vier decennia vertelde Bernhard 
Elsevier over zijn jeugd, zijn liefde voor de jacht, de opvoeding van zijn 
dochters, nazi-Duitsland, politieke keerpunten en de band met zijn vrouw 
Juliana. De prins deinsde niet terug voor heikele kwesties en nam zelden een 
blad voor de mond.  
 
Met een inleiding van Pieter Broertjes, oud-hoofdredacteur van de Volkskrant, 
die Bernhard in diens laatste jaren vele malen vertrouwelijk sprak en deze 
gesprekken na Bernhards dood publiceerde. 
 
 
‘Als ik werkelijk lid van de NSDAP was geweest, geloof maar dat Hitler dat dan met duivels plezier tegen 
mij zou hebben uitgespeeld!’ 
  
‘Een staatsiebezoek is niets anders dan één grote lange verkleedpartij, eindeloos handen schudden  
en eindeloos eten’ 
 
‘Voor mijn verjaardag vraag ik een trainingspak. O ja, en twee grote hengels’ 
 

De Bernhard-interviews telt 196 pagina’s, bevat een register en kost € 14,95. De uitgave kan worden 

besteld via www.elsevier.nl/boeken of (tijdens kantooruren) via telefoonnummer 0314-358350. 
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